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Bedankt
We willen iedereen bedanken die ons het 
afgelopen jaar heeft geholpen met giften, 
ideeën en gebeden. Daarvoor zijn wij vooral 
God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen 
telkens weer.

Nieuwe president
In mei dit jaar zijn er verkiezingen geweest. 
We zijn blij dat deze rustig zijn verlopen. Er 
is een nieuwe president gekozen: P. 
Mutharika, hij belooft veiligheid en vrede. 
We hopen ook dat dit gerealiseerd blijft, en 
ook dat het land zich positief blijft 
ontwikkelen. Er is nog veel te doen.
Onlangs zijn we geschrokken van een 
reportage van Peter R. de Vries, over de kind
huwelijken in Malawi. Wij zijn er van 
overtuigd dat voorlichting en scholing er toe
kan bijdragen dat de kinderen een goede 
jeugd hebben en zich kunnen ontwikkelen 
tot volwassen mensen die de juiste keuzes 
kunnen maken in hun leven. We zijn dan 
ook blij met de sponsoring van een grote 
groep kinderen, en we hopen er nog veel te 
kunnen sponsoren in de toekomst.

Waterpomp
Een van de milleniumdoelen is schoon 
drinkwater, wij ervaren ook dat dit 
ontzettend belangrijk is, daarom willen we 
nogmaals uw aandacht vragen voor het 
project voor de waterpomp in het zuiden van
Malawi.

We willen in het geboortedorpje van Paula, de 
voorzitter van de stichting in Malawi een 
waterpomp aanleggen. Het is de wens van 
Paula om daar een dagopvang voor ouderen te
beginnen, een van de eerste vereisten is water, 
vandaar dat we hopen dat we deze pomp met 
elkaar kunnen realiseren.
Paula heeft een brief geschreven om u 
allemaal te bedanken, hierbij de vertaalde 
brief:

Ik wil u uit naam van het hele bestuur van de 
Odini Foundation in Malawi en uit naam van 
alle mensen die door de stichting geholpen 
zijn en nog worden geholpen, heel hartelijk 
danken voor uw giften en gebeden. Het is 
fantastisch om met mijn eigen ogen het werk 
van de stichting te zien, en wat het doet voor 
de mensen, die in een minder bevoorrechte 
positie leven, het is bijzonder dat er zoveel 
mensen in Nederland betrokken zijn, bij de 
mensen zo ver weg in Malawi. Het is niet in 
woorden uit te drukken hoe dankbaar de 
mensen zijn met alle projecten van een 
kip/geit de fietsambulances, sponsoring, oma 
voedselpakketten, etc., etc. tot zelfs meerdere 
irrigatieprojecten, prijs de Heer onze levende 
God, en we bidden dat u gezegend zal worden 
voor alles wat u voor ons hier in Malawi doet 
het is overweldigend.
Paula Kalemba

 



 


