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Dank
De zomer is weer bijna voorbij en over heel 
de wereld zijn heel veel mensen op vakantie 
geweest, dat is vaak heel fijn. Maar in 
Malawi ligt dat heel anders, daar hebben 
veel mensen nooit van vakantie gehoord en 
is het een dagelijkse strijd om te leven en te 
overleven. Wij (Alfred en Ada) zijn dit jaar 
in mei naar Malawi geweest. Het was een 
fantastische en enerverende reis. We waren 
daar een maand lang en hebben ontzettend 
veel prachtige dingen mogen doen voor de 
Odini Malawi Stichting. We zijn dankbaar 
dat het werk zo gezegend wordt en willen 
ook u weer heel hartelijk bedanken voor uw 
giften en gebeden.

Bijbels en muskietennetten
We hebben in totaal dankzij uw steun bijna 
500 Bijbels en een groot aantal 
muskietennetten uitgedeeld. Het was 
fantastisch om te zien hoe blij de mensen 
waren om een Bijbel in hun eigen taal te 
ontvangen. Ook de kinderbijbels waren een 
groot succes. We hebben deze via scholen, 
zondagscholen en kinderclubs uitgedeeld. Er
waren mensen die hun hele leven al een 
Bijbel wilde hebben maar die niet konden 
betalen en nu blij verrast werden met een 
persoonlijke Bijbel. De watchman die in de 
nacht over de projecten waakt, was ook zo 
blij, nu kan hij ’s nachts zijn Bijbel lezen.
We zijn ook erg blij dat Hans van Heijst een 
aantal maanden in Malawi was en ook voor 
onze stichting heel wat werkzaamheden 
heeft verricht. Hij was een grote steun 
tijdens het water project in het zuiden. We 
zijn hem erg dankbaar. Hier volgt zijn 
verhaal:

Mensen in Afrika zijn religieus. Erg religieus. 
Een beetje afhankelijk van welk land, maar in 
centraal- en zuidelijk-Afrika is het 
hoofdzakelijk christelijk, keuze uit 
kerkgenootschappen is er ook te over: Zelf 
had ik voor de zondagmorgen keuze gemaakt 
voor de CCAP-kerk en dan de English-
service. Wel vroeg, vanaf 06.00 uur, de 
English-service duurt ongeveer een uur en is 
door mij te verstaan. De Chichewa service 
duurt al gauw een uur of 3 en daar versta je 
natuurlijk geen woord van.
Op de afgelopen vakantiebijbelweek in Alphen
is geld ingezameld voor kinderbijbels voor 
Mbewa in Malawi. Ik had alvast een 50tal 
Bijbels in het Chichewa gekocht en vroeg dus 
in die Engelse kerkdienst hoe die Bijbels het 
best uitgereikt konden worden. Dat bleek dus 
in de Chichewa-dienst te moeten gebeuren. De
houten bankjes in die kerk halen het niet 
helemaal qua comfort bij de stoelen die bij 
ons vervangen gaan worden, maar, 4 uur op 
zo’n bankje of uren over een onverharde weg 
in een minibusje, je went eraan. Het aantal 
mensen in die Chichewa service was nu 
beduidend hoger en het aantal kinderen 
helemaal: zo’n 150 zeker. Die 50 Bijbels 
waren dus niet genoeg, maar het moeten delen
met anderen zijn ze wel gewend.
De muzikale talenten kwamen binnen en 
schoven achter het drumstel en pakten een 
gitaar. De gitaar bestond uit een jerrycan met 
daarin een stok met wat snaren en het 
drumstel was een half olievat met als bekkens,
een touwtje waaraan een aantal Fanta of 
bier-kroonkurken zijn geregen. Het klinkt 
onwaarschijnlijk goed en als zang- en 
dansbegeleiding zeker nuttig
Volgens mij konden nog niet alle kinderen 
lezen, maar de tekeningen in die Bijbels 
maken de Bijbelverhalen hopelijk wat 
makkelijker te begrijpen.

 



 


