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Bedankt
We willen iedereen heel hartelijk bedanken, 
omdat u de afgelopen jaren heeft geholpen 
met giften, ideeën en gebeden hebben we 
weer veel kunnen betekenen voor de mensen
in Malawi. Daarvoor zijn wij vooral God erg
dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens 
weer.

Noodhulp
Dankzij de gulle giften van het afgelopen 
jaar hebben we een groot aantal mensen 
kunnen helpen tijdens de overstromingen in 
Malawi.
We hebben in drie regio’s noodhulp kunnen 
verlenen in de vorm van o.a.reperaties aan 
huizen, Ook was er een groot tekort aan 
voedsel. Hierbij hebben we kunnen helpen, 
zodat ze het voedseltekort konden 
overbruggen. Gelukkig is de situatie niet 
meer zo ernstig en hopen we dit jaar op een 
goede oogst.

Kleuterschool
De nursury school in het Zuiden, draait goed.
Het is een school voor 3 tot 6 jarigen, waar 
ze Engels leren, spelletjes doen, een 
Bijbelverhaal horen, knutselen, met barbies 
en autootjes spelen en een maaltijd krijgen. 
Het is echt een feest om de kinderen zo fijn 
te zien spelen. We hopen dat door middel 
van al jong te beginnen met scholing we de 
kinderen een grotere kans bieden om op de 
lagere school beter te presteren.

Analfabetisering voor vrouwen
Er is gestart met analfabetiseringswerk in 
Mbewa, in het Zuiden van Malawi. 60 
enthousiaste vrouwen volgen deze cursus. 
Het is mooi ze aan het werk te zien. Er gaat 
een wereld voor ze open. Aan het einde van 
de cursus krijgen ze een bijbel.

 




